Geachte heer Noordam,

In ieder dorp zijn er mensen die kleur geven aan de gemeenschap. Mensen die niet
op de voorgrond staan, maar zonder wie het simpelweg niet zou draaien. Mensen die
je niet hoeft te bellen, omdat je weet: hij heeft het al gezien, hij is er al mee bezig.

Al meer dan vijftien jaar zet u zich op buitengewone wijze in voor de gemeenschap
van Geesteren en omstreken. U bent geen man van woorden alleen, maar u bent
vooral een man van doen. En wie uw naam noemt, noemt automatisch het dorpshuis,
de tennisvereniging én de carnaval.

Uw inzet begint bij Tennisvereniging Bekkelweide. U maakt hier sinds 2010 deel uit
van het bestuur, met de portefeuille accommodatie. Dat klinkt misschien technisch,
maar in de praktijk betekent het: zorgen dat alles werkt. Dat de banen bespeelbaar
zijn, dat de verlichting het doet op een donkere trainingsavond, dat nieuwe leden
toegang krijgen via het elektronische systeem en dat onderhoud wordt uitgevoerd
voordat het een probleem wordt. Daarnaast maakte u jarenlang deel uit van de
activiteitencommissie, waar u mee dacht en meewerkte aan alles wat de vereniging
levendig maakt. Als persoon staat u altijd voor iedereen klaar en bent u de
vraagbaak voor de leden van de Bekkelweide.

Naast uw inzet bij de tennisvereniging, bent u sinds 2012 als vrijwilliger betrokken bij
dorpshuis Erve Kampboer. Met uw achtergrond als horecaman nam u het
horecagedeelte op u. U regelt de inkoop, maakt de planning voor bardiensten,
verzorgt de logistiek en beheert de reserveringen van de zalen. Alles klopt. Alles
loopt. Vaak zonder dat bezoekers zich realiseren hoeveel organisatie daarachter
schuilgaat.

Toen u in 2014 toetrad tot het bestuur van de portefeuille horeca, bracht u meer mee
dan alleen ervaring. Dankzij uw brede netwerk weet u voor het dorpshuis veel te
regelen. Van meubels tot apparatuur en praktische oplossingen, vaak tegen gunstige
voorwaarden. U ziet kansen waar anderen obstakels zien. Daarmee bespaart u het
dorpshuis niet alleen geld, maar versterkt u ook de toekomst van deze belangrijke
ontmoetingsplek.

Het dorpshuis is het hart van het dorp. En u bent één van de mensen die dat hart
gezond houdt. Bij u lijkt het soms alsof het bloed van Erve Kampboer daadwerkelijk
door uw aderen stroomt. U bent op en top Erve Kampboer. Gemakkelijk benaderbaar
en altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken.

En dan is er nog een andere passie: carnaval.

In het jaar 2017 kwam u, zoals dat zo mooi heet, ‘uit de pappot’ als prins Maikel.



Samen met uw adjudant zette u in carnavalsjaar 2017/2018 Geesteren nadrukkelijk
op de kaart. U bezocht gala’s in de hele gemeente, ging voorop bij schoolcarnaval,
ouderencarnaval en de optochten. Maar misschien nog wel het meest indrukwekkend
waren de bezoeken aan zieken en aan mensen die een hart onder de riem konden
gebruiken. Daar liet u zien wat carnaval 00k is: aandacht, verbinding en
menselijkheid.

Na uw periode als Prins Carnaval bleef u actief. U hielp bij de muntverkoop, werd het
aanspreekpunt van dorpshuis Erve Kampboer bij carnavalsactiviteiten en sinds 2022
bent u lid van de commissie Oud Hoogheden. U organiseert activiteiten door het jaar
heen en zorgt dat ook daar de saamhorigheid blijft bestaan.

Meneer Noordam, vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend. Het vraagt tijd, energie en
betrokkenheid. Vaak gebeurt het achter de schermen, maar zonder mensen zoals u
zouden verenigingen stilvallen, zou een dorpshuis zijn glans verliezen en zou
carnaval niet dezelfde warmte uitstralen. Het glas is bij u altijd halfvol en problemen
ziet u als uitdagingen. Precies daarom weten zoveel mensen u te vinden.

U bent een voorbeeld van wat een dorp sterk maakt. En daarom heeft het Zijne
Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



