
Geachte meneer Mensen, 
 

Moet er iets gedaan worden? Heeft iemand hulp nodig? Grote kans dat ze u vragen om 

te helpen. Daardoor staat u bekend als een zeer actief inwoner van Langeveen die bereid 

is altijd iets te doen voor de gemeenschap.  

 

Uw hulp is vaak van persoonlijke aard, bijvoorbeeld bij klussen van de familie. Uw 

schoonzussen hebben bijvoorbeeld heel wat hulp aan u gehad. En wat te denken van de 

kinderdagverblijven van uw zoon en schoondochter? Het betrof twee totaalrenovaties. 

Dankzij uw vakmanschap als timmerman staan er sindsdien prachtige kinderdagverblijven in 

Hilversum en Baarn. U heeft nog meer ondernemers in de familie die u een helpende hand 

bood: Erna en Raymond mochten ook rekenen op uw vakmanschap bij het opstarten en 

openen van hun winkels.  

 

Ik moest ook uw buren Johan en Dien noemen. U en uw echtgenote Siny zijn altijd zeer 

zorgzame buren voor hen geweest. Voor de kinderen een hele geruststelling. Dit werd erg 

gewaardeerd door ze, maar zeker ook door Dien. U beiden heeft de familie veel werk en 

zorgen uit handen genomen en dit wordt tot op de dag van vandaag gewaardeerd.  

 

Het Langeveense verenigingsleven is u ook veel dank verschuldigd. Ik begin bij 

voetbalvereniging Langeveen, waar u elke dag wel even op het sportpark te vinden bent om te 

kijken of er nog wat moet gebeuren.  

Uw betrokkenheid begon in de jaren ’80 toen u lid werd van het hoofdbestuur van VV 

Langeveen. In die tijd was u verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van de 

accommodatie, de reclameborden en de verzending van de wedstrijden. Ja, dat ging toen nog 

per post. 

Uw bemoeienissen met de reclameborden langs het veld hebben een verbluffend resultaat 

gehad. U was altijd al actief met de werving van de veldreclame, maar sinds de aanleg van het 

kunstgrasveld is uw drive nog groter geworden, met als resultaat dat VV Langeveen als 

relatief kleine vereniging tegenwoordig zelfs een derde ring met reclameborden heeft. Het 

hoofdveld lijkt wel van een hoofdklassevereniging.  

Van de aanleg van het kunstgrasveld was u een van de drijvende krachten.  

En laat ik de wedstrijdballen niet vergeten. Die heeft u vele jaren geregeld, totdat enkele jaren 

geleden nagenoeg alle wedstrijdbalsponsoren ook een reclamebord hadden.  

De coronatijd heeft VV Langeveen warempel nog iets goeds gebracht, namelijk de renovatie 

van het jeugdhonk, waardoor de club nu eindelijk z’n eigen gezellig kantine heeft. Niet veel 

later volgde het nieuw getimmerde meubilair van het terras, met maar liefst zes zelfgemaakte 

grote praattafels en 36 barkrukken. Dat is het resultaat van de inzet van u en de andere actieve 

leden die VV Langeveen hiermee veel mogelijkheid tot gezelligheid hebben geboden. 

 

Uw echtgenote en u doen al vele jaren vrijwilligerswerk voor de Heilige St. 

Pancratiusparochie in Langeveen. Het op- en afbouwen van de kerststal in de kerk is een 

enorme klus. U bent er wel twee weken mee druk, maar dan is er ook echt iets moois te 

bezoeken.  

Toen een collectant ziek werd, bent u ook nog eens begonnen als collectant tijdens vieringen. 

Daarnaast bent u altijd beschikbaar voor onderhoudswerkzaamheden in het kerkgebouw. 



Samen met Rein Saris (ook gedecoreerde, misschien een knikje naar hem?) maakte u het 

prachtige bankje bij de Mariagrot. Er gaat een fietsroute langs en er stoppen sindsdien heel 

wat mensen bij de locatie. Even uitrusten, even bij Maria op bezoek. 

 

Meneer Mensen, wat prachtig dat u uw vakmanschap zo veelvuldig inzet voor andere mensen. 

Vaak familie, anders bekenden, sowieso voor het dorp. U neemt uw taken serieus, besteedt er 

veel tijd aan en zorgt dat het zorgvuldig gebeurt. Op die manier biedt u veel mensen hulp en 

komt u veel in contact met anderen.  

‘Harrie is er altijd als je hem nodig hebt; een telefoontje volstaat,’ wordt over u gezegd. Zo’n 

instelling kan niet genoeg gewaardeerd worden. Hoewel het voor u de normaalste zaak van de 

wereld is, is het voor anderen juist bijzonder. En daarom ben ik verheugd dat er vandaag 

mogelijkheid is om u officieel te bedanken voor alle inzet. Het is namelijk lintjesregen en u 

bent een van de gedecoreerden. Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te benoemen 

tot lid in de orde van Oranje Nassau.  

 

 

 


