
Geachte meneer Linneman, 
 

Als het om Geesteren gaat, bent u altijd bereid om uw handen uit de mouwen te steken. 

U bent betrokken bij veel activiteiten als vrijwilliger. Het is inmiddels een hele kunst dat 

u uw tijd zo weet te verdelen dat u zoveel mogelijk mensen en verenigingen kan helpen, 

maar het lukt u wonderwel altijd.   

 

Al meer dan 40 jaar zet u zich belangeloos in voor de samenleving van Geesteren en 

omstreken. 

 

Zo ziet Erve Kampboer er altijd keurig onderhouden uit dankzij het werk van de 

schoffelploeg, de ploeg waar u een graag geziene gast en gangmaker bent. 

Onderhoudswerkzaamheden zijn er altijd genoeg op Erve Kampboer. Als buurman van Erve 

Kampboer weet u precies wat er reilt en zeilt in het gebouw. U bent een noaber die weet wat 

er gedaan moet worden. Bij activiteiten vraagt men zich wel eens af wat er van Erve 

Kampboer wordt verwacht en het antwoord is altijd: ‘Dat wet Henk wa’.  

 

De Eeshof van zorggroep Sint Maarten heeft aan u een heel praktische vrijwilliger.  

Elke maandag komt u met plezier naar de Eeshof. U zorgt er dan voor dat het water wordt 

getemperatuurd en dat er monsters van het water worden genomen. Verder bent u altijd 

inzetbaar voor klussen en heeft u een goede klik met de bewoners, andere vrijwilligers en de 

medewerkers van de Eeshof.  

 

Bij carnavalsvereniging de Papsleef’n was u jaren lang bestuurslid, lid van de 

optochtcommissie en lid van de raad van elf. U was bovendien adjudant en sindsdien actief in 

de adjudantengarde.  

Een carnavalsvereniging heeft veel regelwerk, zeker wat betreft de optocht. Daarvoor alleen 

al moet veel geregeld worden, zoals vergunningen, overleg, keuringen en de route. En alles 

moet na afloop natuurlijk weer opgeruimd worden en in oude staat gebracht. Allemaal taken 

die u jarenlang op zich heeft genomen. 

U houdt zich momenteel bezig met de kaartenverkoopcommissie, opnieuw een omvattende 

taak en dat terwijl u in totaal al 30 jaar actief bent voor de Papsleef’n.  

 

Bij voetbalvereniging Stevo bent u op verschillende terreinen actief. Uw 40-jarig 

lidmaatschap is al gevierd. 

U heeft allerlei taken vervuld in die jaren, waaronder bestuurslid algemene zaken, 

wedstrijdsecretaris bij de senioren, leider bij Stevo 1 en lid van de donateurscommissie. 

Momenteel bent u lid van de technische commissie.  

Bij Stevo vertellen ze vol trots: Henk is als geboren Dedemsvaarder echt een clubman van 

Stevo Geesteren geworden. U bent dan ook al eens benoemd tot lid van verdienste van de 

club. U heeft zich in al die jaren een loyaal clubman getoond en dat wordt gewaardeerd bij de 

voetbalvereniging.  

 

U bent ook betrokken bij de Heilige Pancratiusparochie in Geesteren. Daar bent u acoliet bij  

rouw- en trouwdiensten.  



Daarnaast verzorgt u het dagelijks openen en afsluiten van de kerk. Daarbij maakt u altijd een 

rondgang door het gebouw. De kerk is altijd beschikbaar voor parochianen en voor bezoekers 

die de kerk willen bezichtigen, een kaarsje willen opsteken of een moment van gebed of 

bezinning wensen. U ziet erop toe dat dit alles mogelijk is en houdt toezicht op het gebruik 

van het gebouw.     

 

Meneer Linneman, u doet uw werk zonder zelf op de voorgrond te staan. Dankzij uw 

tomeloze inzet, gecombineerd met uw gevoel voor humor, krijgt u het voor elkaar dat er veel 

werk wordt verzet en dat er veel neuzen dezelfde kant op gedirigeerd worden. En wat zo mooi 

is: u haalt veel voldoening uit uw werk en dat straalt u ook uit. Voor zulke kwaliteiten en 

zoveel inzet is eigenlijk maar een woord: respect.  

Hoewel u voor uw werk voor de gemeenschap van Geesteren altijd op dankbaarheid kunt 

rekenen, wordt u vandaag extra in het zonnetje gezet. Het heeft zijne majesteit de Koning 

namelijk behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.   

 


